
Zeno van Citium (ca. 334–262 v.Chr.) – De Grondlegger van de Stoa 

 

Een schipbreuk als begin 

Zeno van Citium werd geboren rond 334 v.Chr. 
in Citium, een Fenicische stad op Cyprus. Over 
zijn jeugd weten we weinig, maar hij groeide op 
in een koopmansfamilie. Zijn vader bracht van 
zijn reizen naar Athene regelmatig boeken mee 
over Griekse cultuur en filosofie. Zo leerde 
Zeno al vroeg de taal en de ideeën van het 
Griekse denken kennen. 

Rond zijn dertigste ondernam hij zelf een 
handelsreis naar Athene. Volgens Diogenes 
Laërtius leed hij onderweg schipbreuk: zijn 
lading ging verloren, maar zijn geest werd vrij. 
Verloren en berooid wandelde hij door de stad 
en kwam toevallig in een boekhandel terecht, 
waar hij Memorabilia van Xenophon las – het 
werk waarin Socrates’ gesprekken zijn 
opgetekend. Die ontmoeting met Socrates op 
papier trof hem diep. Toen hij de boekverkoper 
vroeg waar hij mensen als Socrates kon vinden, 
wees die naar Crates van Thebe, een Cynische 
filosoof die toevallig voorbijliep.  
 

“Volg die man,” zei de verkoper. En Zeno volgde hem – letterlijk én figuurlijk. 

Zo begon zijn filosofische reis: niet als een academische ambitie, maar als een zoektocht van 
iemand die alles had verloren en innerlijke zekerheid zocht. Zijn schipbreuk werd zijn 
wedergeboorte. 

 

Leerling van vele scholen 

Zeno werd leerling van Crates, de Cynicus. Hij bewonderde diens eenvoud en onafhankelijkheid, 
maar vond de cynische levensstijl – vol provocatie en ascese – te extreem. Waar Crates vrijheid 
zocht door de maatschappij te verwerpen, wilde Zeno de mens leren vrij te zijn binnen de 
maatschappij. 

Daarom studeerde hij verder bij verschillende leraren: bij Stilpo van Megara leerde hij dialectiek 
en logica; bij Xenocrates en Polemon, opvolgers van Plato, verdiepte hij zich in ethiek en 
metafysica; en via de leer van Heraclitus ontdekte hij het idee van de logos, het goddelijke vuur dat 
alles doordringt. 

Zeno was dus geen volgeling van één traditie, maar een bouwer van een nieuwe synthese. Hij 
wilde een leer die praktisch én rationeel was, moreel én natuurlijk. Rond 300 v.Chr. begon hij zijn 



eigen filosofie te onderwijzen — niet in een afgesloten academie, maar in de open lucht, onder de 
geschilderde zuilengang van de Stoa Poikilè op de Agora van Athene. Zo kreeg zijn leer de naam 
Stoïcisme, afgeleid van het woord stoa (“zuilengang”). 

 

De kern van zijn leer 

Voor Zeno was filosofie geen theorie maar een kunst van leven. Hij verdeelde de filosofie in drie 
delen — logica, fysica en ethiek — die samen één geheel vormen, zoals een boom met wortels, 
stam en vrucht. 

De logica was de wortel: ze leert helder denken en onderscheid maken tussen waarheid en 
schijn. Zonder rede, geen richting. 

De fysica was de stam: het inzicht dat de natuur een levend, bezield geheel is, doordrongen van 
logos — een goddelijke rede die alles ordent. Alles wat gebeurt, maakt deel uit van een groter plan, 
ook wat ons onaangenaam lijkt. 

De ethiek was de vrucht: het doel van de mens is te leven in overeenstemming met de natuur. Dat 
betekent niet instinctief of dierlijk leven, maar handelen in harmonie met de rede van het 
universum. De mens is vrij wanneer hij zijn wil afstemt op de orde van de kosmos. 

Zo ontstond Zeno’s beroemdste inzicht: sommige dingen zijn in onze macht, andere niet. 
Onze oordelen, verlangens en daden behoren tot onszelf; rijkdom, gezondheid of reputatie niet. 
Wie dit onderscheid begrijpt, is vrij — ongeacht de omstandigheden. Innerlijke rust ontstaat niet 
door bezit, maar door inzicht. 

 

De mens als wereldburger 

Zeno was ook een van de eersten die het idee van kosmopolitisme verkondigde. Voor hem was de 
mens niet enkel burger van een stad of volk, maar van de hele kosmos. “Wij allen,” zei hij, “zijn 
delen van één universeel lichaam.” 

Dit was revolutionair in een tijd waarin Grieken en niet-Grieken scherp werden onderscheiden. 
Voor Zeno was de rede universeel — zij spreekt in ieder mens, ongeacht afkomst of status. 

In zijn verloren werk Politeia (De Staat) beschreef hij een ideale gemeenschap zonder muren, 
waarin mannen en vrouwen gelijkwaardig waren en bezittingen gemeenschappelijk. Hoewel 
sommige passages symbolisch bedoeld waren, toont het zijn verlangen naar een samenleving 
geleid door rede en deugd in plaats van macht en bezit. 

Deze gedachte zou eeuwen later grote invloed hebben op Romeinse Stoïcijnen zoals Seneca, 
Epictetus en Marcus Aurelius, die haar vertaalden naar plichtsbesef, broederschap en universele 
orde. 

 

Invloed en nalatenschap 



Zeno overleed rond 262 v.Chr. in Athene, op hoge leeftijd. Volgens de overlevering verzwikte hij 
zijn voet, viel, en sloeg toen zijn borst met de woorden: “Ik kom, waarom roept gij mij?” — een 
waardig afscheid van iemand die geloofde dat het lot geen vijand was. 

Zijn leerlingen, vooral Cleanthes en Chrysippos, bouwden voort op zijn fundament. Cleanthes 
gaf de leer poëtische diepte met zijn Hymne aan Zeus, waarin hij de rede van het universum 
bezingt. Chrysippos gaf haar systematische kracht met zijn scherpe logica. Samen maakten zij van 
Zeno’s inzichten een school die eeuwenlang standhield. 

Maar Zeno’s invloed reikt verder dan de Oudheid. Zijn ideeën over innerlijke vrijheid, morele 
autonomie en kosmische orde leven voort in latere denkers — van de Romeinse Stoïcijnen tot 
Spinoza, Kant en moderne filosofieën van zelfbeheersing en bewustzijn. Zijn leer inspireert nog 
steeds mensen die zoeken naar rust in een wereld vol onrust, en naar zin in een tijd van 
onzekerheid. 

 

Een nalatenschap van eenvoud en moed 

Zeno leefde eenvoudig en zuinig. Zijn leerlingen prezen hem om zijn kalmte en zelfbeheersing. 
Toen de Atheners hem een gouden krans wilden schenken, weigerde hij met de woorden: “Ik ben 
tevreden met wat de natuur mij gaf.” 

Hij was het levende bewijs dat filosofie niet in boeken huist, maar in houding. Voor Zeno was 
wijsheid geen kennis, maar oefening van de ziel. Wie zijn rede volgt, is niet langer een speelbal 
van toeval. Wie het lot aanvaardt zoals het komt, vindt vrede — zelfs in tegenspoed. 

Dat is misschien zijn grootste erfenis: het besef dat geluk niet afhangt van omstandigheden, maar 
van houding. De schipbreuk die hem beroofde van alles, schonk hem juist het inzicht dat niets 
werkelijk verloren gaat zolang men zichzelf bezit. 

 

Epiloog – De Stoa begint bij de mens 

Zeno van Citium stichtte geen kerk en geen dogma, maar opende een zuilengang — een open 
ruimte waar iedereen kon oefenen in denken en leven. Zijn erfenis is geen systeem, maar een weg: 
de weg van innerlijke vrijheid, redelijkheid en aanvaarding. 

Wanneer wij vandaag terugkijken naar de man die alles verloor en juist daardoor de mens leerde 
hoe te leven, zien we meer dan een filosoof. We zien een getuige van de menselijke mogelijkheid 
om orde te vinden in chaos, om wijsheid te vinden in verlies, en om te leven in harmonie met het 
geheel. 

Zoals de Stoa zelf — open, helder en standvastig — zo stond Zeno in het leven: 
een zuil van rede te midden van de storm. 

 



“De natuur heeft ons twee oren en één mond gegeven, opdat wij meer zouden luisteren dan 
spreken.” 
— Zeno van Citium (ca. 334–262 v.Chr.) 

 


